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Michel Oliemuller 04-08-69

Sinds februari 2007 heb ik belangstelling getoond voor Villa Toscane en de in aanbouw
Beach Club. Herhaaldelijk heb ik het pand dan ook bezocht.

Dat heeft er toe geleid dat ik uiteindelijk eigenaar ben geworden van de Beach Club Saint
Tropez.

Met de heer van Assendelft heb ik altijd contact onderhouden over het vastgoed.

Hij was vanaf 2006 bezig om het pand te splitsen en wilde een golfbreker bouwen in zee.
Uiteindelijk wilde hij een boulevard en een openbaar strand met appartementen bouwen.
Vanaf 2006 is hij daar mee bezig . Volgens mij wil hij dat nog steeds. De mooiste
tekeningen heb ik geien in de loop der jaren.

In het tweede kwartaal van 2008 besloot Chris van Assendelft om onder ontbindende
voorwaarden van splitsing de appartementen te gaan verkopen .

Ik weet dat zich een koper voordeed waar hij een schip wilde ruilen tegen een
appartement . Ik had moeite met de verkoop plannen van de heer van Assendelft
omreden dat ik het gehele pand graag wilde aankopen.

We hadden dan ook afgesproken dat hij mij van iedere verandering op de hoogte
bracht,zodoende weet ik dat hij bezig was met een ruil van een schip en het appartement
Assisi. Ik heb zowel Chris als zijn makelaar samen met een man en vrouw van middelbare
leeftijd Assisis zien bezoeken,vanaf de deuropening van het balkon welke uitkijkt op het
zwembad strand en de zee zag ik ze duidelijk staan. Chris vertelde mij dezelfde dag " dat
zijn de mensen van het schip “ die meneer zijn naam weet ik nog heel goed BONHAM

omdat dat een wijk is op Curacao.

Dat was rond juni 2008 .
In het appartement Sambuca woonde toen iemand van het Amerikaanse leger,dit was een

hooggeplaatst iemand,ik weet dat nog heel goed omdat het onmogelijk was het
appartement te bezoeken c.q te bezichtigen met mijn vastgoed adviseur uit NL.
Nooit heeft er een verwisseling plaatsgevonden tussen de appartementen van naam,of

ligging in het gebouw.
Regelmatig heb ik appartementen gehuurd oa voor familie en personeel.

Einde 2009 vertelde van Assendelft dat hij een vreemd gevoel heeft over zijn
Ruilovereenkomst met Bonham, hij zat in zijn maag met het schip en zag geen heil in de

splitsing vergunning.
Ik bood hem toen weer een bedrag voor het gehele vastgoed Villa Toscane

,maar dat wilde hij niet ,of kon het niet.

[k weet ook dat alie appartementen verhuurd waren behalve Assisi. Wekelijks vroegen
mensen aan mij “ is er nog een appartement beschikbaar in Villa Toscane “.

Chris van Assendelft ken ik nu al jaren en ik weet dat hij een merkwaardig leven leid met

7

vrouwen,vanuit velen uithoeken van de wereld wordt ik uit het niets gebeld om




bijvoorbeeld op zijn verjaardag een fles Champagne op zijn tafel te zetten . Trouw
ontvang ik dan de gelden van deze vrouwen die ik niet ken.

Een vrouw in het bijzonder blijft mij bij dat is ene Nardi Kram,die vait hem lastig en tracht
hem zelfs te chanteren, ik weet niets van de details maar van Assendelft raakt door het
lint als hij haar ziet of hoort.

Chris is een man van zijn woord, en ik ken hem niet anders dan dat hij gek op zijn
kinderen is en zijn kleinzoon,vaak zie ik hem vergaderen met bekende en minder

bekende mensen van het eiland.

Ik heb hem ooit bezocht in zijn huis ( kasteel ) in Belgie,en daar reden vrouwen in de
nieuwste Rolls Royce met hun naam er op . Op een middag zag ik zo twee vrouwen.
Een daarvan herkende ik Viviane verhoeven, zij staat soms plotseling in mijn club
natuurlijk weer op zoek naar Chris van Assendelft.

Ik ben altijd bereid om bovenstaande te herhalen bij de rechter, en wens Chris sterkte ik
zie dat het hem tlemaal teveel aan het worden is .
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