Mishandeling chirurg De Windt
In beroep tegen
250 gulden boete

WILLEMSTAD — Het is een principekwestie geworden. En daarom gaat Chris van
Assendelft Van Wijck in beroep tegen de boete van 250 gulden, die hij gisteren
kreeg opgelegd voor de mishandeling van chirurg Paul de Windt in april 1998 in
Café De Tropen.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden die boete ook al geéist. Onroerend
goedbezitter Van Assendelft, die een paar jaar geleden de illegale sloop van het — door hem
pas gekochte — monument op Pietermaai nog wist te schikken met het OM, heeft veel
mensen op het eiland in de gordijnen gejaagd door zijn (soms hardhandige) handelwijze.
Daarom besloot De Windt pas in 2002 aangifte te doen van de mishandeling, zo zei hij
destijds voor de rechter. Maar Van Assendelft meent dat zijn naam ten onrechte schade is
aangedaan en gezuiverd dient te worden. Hij bestrijdt de mishandeling, het was juist de
chirurg die in de aanval is gegaan na een ruzie en de slechtziende en manke Van Assendelft
de eerste klap heeft gegeven. Hij werd voor deze mishandeling al eens in 2004 bij verstek
veroordeeld tot dezelfde boete, maar hij ging daartegen in verzet, omdat hij bij verstek was
veroordeeld. Er werden vervolgens weer getuigen gehoord en twee weken geleden werd de
zaak opnieuw behandeld. De zaak tegen Van Assendelft is daarmee inmiddels een ellenlange
soap geworden. Saillant detail is dat enkele zaken in Nederland tegen Van Assendelft, zoals
oplichting, flessentrekkerij, opzettelijke vernieling en verstoring van de openbare orde en
mishandeling, destijds eindigden in een sepot of transactie.



